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a Merhaba. 


& “Pıst birader, sen Kamil misin?” “İsim olarak 
mı, yoksa Kamil olmak manasında Kamil olarak mı?” 
“LAN YÜRÜ GİT LANt..” “Ha yok, isim olarak 
şeyapıyorsanız Kamil değilim, ama kendimi zaman zaman 
Kamil hissettiğim doğrudur.” “BAK HALA YA:!.. 
LAN GİT LANt..» 

ae Yıllar yıllar önce, futbol oynarken ben, çocukken yani, 
Altunizade Burhan Felek Spor Tesisleri'nin toprak futbol 
sahasında öyle, lig maçımız vardı resmen, normalde hep 
başka başka sahalarda oynardık da, o maç öyle denk 
gelmişti, idman yaptığımız sahada, yani kendi sahamızda 
lig maçı, süper bir olay, kendi seyircimiz de var, anneler 
babalar da gelmiş, e ayakları alışık, gelirler tabii, niye 
gelmesinler, maçta öyle kıran kırana bir mücadele hali 
var, maçı çok net hatırlamıyorum, ki, tam bir mega 
hafızayımdır fakat bazen de işte hatırlamak istemiyor 
demek ki insan, benim açımdan kötü geçiyordu maç, 

bir türlü verimli olamıyordum, e hani süper yetenekli 
futbolcuydum, e hani geleceğin yıldız adayıydım, a-ah, 
norto, ne yaparsam yapayım olmuyor, sağ açığım, rakip 
kaleye yakın sağ kanatta aldım topu gidiyorum, sol bekleri 
yaman cevval rakip takımın, adım attrımıyor, Roberto 
Carlos'u koymuşlar karşıma, hiçbir şey yapamıyorum, hop 
alıverdi ayağımdan topu köşe gönderinde, beni eviriyor 
çeviriyor, zıplıyorum topa dokunamıyorum, hopluyorum 
boşa hopluyorum, deli olacağım, fakat mücadeleyi de asla 
bırakmıyorum, sen misin Roberto Carlos, biz de burada 
kendimizce bir şeyiz yani, o köşe gönderinde çektiğim 
çile, düştüğüm acz, anlatılır gibi değil, fakat bir şey oldu, 
seyircilerden biri, olay tam önlerinde gerçekleşiyor, sesi 
de tok,“bravo, bravo çocuk” dedi bana, “mücadeleyi 
asla bırakmıyorsun, bravo” dedi, o anda bir mutlu 
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oldum, gören birileri var çünkü, evet belki doşak oğlanına 
döndüm karşısında Roberto'nun, ama ruhumuzu da 
satmadık be, “vay be” dedim, “vay be”, Roberto'nun 
ayağından aldım topu, Roberto da şaşırdı, sen misin 
Roberto, Roberto üzüyoruz biz burada, bir de ters 

çalım attım Roberto'ya, dar alanda, köşe gönderi köşe 
gönderi olalı hayatında böyle bir şov görmemiştir, fakat 
Roberto asla bırakmıyor peşimi, bir de Roberto'nun 
yancısı da geliyor yardıma, kapana kısıldım, ne yapsam ne 
yapsam, topu sağ ayak içimle sol ayak içime çarptırarak, 
Roberto ve yancısına hayatlarının feykini attım, kafa kafaya 
çarpıştılar, aralarından sıyrıldım, şaşkınlıkla peşimden 
baktıklarını hissediyordum, bir de güzel orta yaptım, 
golcümüz Orhan yerden bir buçuk metre yükselip 
muhteşem bir voleyle topu ağlara yapıştırdı, öylesine 

sert ve düzgün bir vuruştu ki, kaleci göremedi bile topu, 
işin güzel tarafı aslında bu noktadan sonra yaşandı, tüm 
takım, ben de dahil olmak üzere, Orhan'a doğru koşarken, 
tribünler ismimi haykırmaya başladı, belki yüzlerce insan 
yüksek sesle adımı tekrarlıyorlar, dakikalarca sürdü bu 
böyle, şu futbol aleminde çok klas hareketler yaptım, 
yapmadım değil, ama kesinlikle en özeli hep bu oldu, o anı, 
o anları unutamam, zirvede bırakmam gerekiyordu, birkaç 
sene daha futbol oynadım, sonra da karikatür çizmeye 
başladım. 

& “Pıst birader siz Kamil misiniz?” “Ben 
Kamil'im ama arkadaş Kamil değil, sayılıyor mu, ikimizin 
birden mi Kamil olması gerekiyor Kamil olabilmemiz 
için?” “LAN GİDİN LANt..” “Ha yok, ben tam bir 
Kamil'im de, o babda söylüyorum.” “BAK HALA YA:!.. 
YOL YAKINKEN GİDİN LAN!” 

< Ne zaman ortamlarda simit yenilse, “iyidir, iyidir, simit 
iyidir, midenin suyunu alır” diyorum amca gibi, gülüyor 
insanlar. Ben daha bu cümleye gülünmediğini görmedim. 
“Midenin suyunu alır”. Öyle abartı bir gülme değil ama 
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mutlaka gülüyor insanlar. Anlamadığım bir şey. Ne var bu 
cümlede bu kadar, hiç çözemediğim bir olay. 

& “Pıst birader sen Kamil misin?” “Yani ne 
bileyim, bazen Kamil'im, bazen değilim, bugün Kamil 
değilim mesela” “LAN GİT LAN!” “Dün sorsaydın 
tam bir Kamil'dim ama” “GİT OĞLUM BAK 
LAN!..» 

a Yine çocukken, ortaokuldayken, bir gece rüyamda 
Allah'la konuştum, rüya işte, ölmüşüm de, daha sonra 
Allah beni yeniden dünyaya göndermiş. Dünyaya 
düşmüşüm yine öyle, kafamı da taşa çarpmışım ama bir 
şey olmamış. Kabası bu hikayenin. Ben bu hikayeyi, bu 
rüyayı, arkadaşlarıma nasıl anlatıyorum ama. Arkadaşlarım 
deli oluyorlar bu hikayeyi tekrar tekrar dinlemek için. 
Akılları çıkıyor. Normalde ben öyle kendimi dinletebilen 
biri değildim, fakat söz konusu bu hikaye olduğunda 
ağzımın içine bakıyor deyyuslar. O zaman bir şeyi 

fark etmiştim, “eğer iyi bir hikayen varsa insanlar seni 
dinliyorlar”. Tüm mesele bu.Ve hala aslında değişen pek 
bir şey yok. Hikayelerim iyiyse insanlar beni dinliyorlar. 
Şimdi zor olan kısmı ise şu, bu hikayelerin bir de komik 
olması lazım. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz 
işte. Çocukken gelen aydınlanma, yol göstermeye 
devam ediyor hala. Bunlar güzel şeyler. 

a Denize dokunmak değil, denizi görmek istiyoruz 

biz daha çok. İlginç bir durum bu. Sahil kasabasında 
oturmak istemeyen biriyle tanıştım mesela. “Önüne ev 
yaparlar, denizi göremen” diyor. Kendisi dağın tepesinde 
oturuyor, denizi dev görüyor.Ama denize dokunamıyor. 
Şöyle bir evden çıkıp ayaklarını suya sokup geri 
dönemiyor. Böyle şeyler işte. 
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Macera 3: Lordumuz bugün kimseyi görmek 
istemiyor. 


Haber şatonun koridorlarında kulaktan 
kulağa bir orman yangını gibi yayılıyordu: 
Lordumuz bugün pantolon bile giymemiş, 
giymeyecekmiş. Pijama olarak kullandığı 
şortla duracakmış. 


Hizmetli kızlar mutfaktaki aşçılara, 

aşçılar sabah kahvaltısından kalanları 
çöplenmek için gelen seyislere, seyisler 
atlarını tımarlatmak için gelen muhafızlara 
fısıldıyordu: Lordumuz bugün fırfırlı gömleğini 
giymemiş, “istemiyorum her gün her gün, traş 
alman power metal grupları gibi” dermiş, lise 
zamanlarından kalma fifa world cup '98 tişörtünü 
giymiş, onunla duracakmış. 


Muhafızlar şaşırmışlar ancak “olabilir, ben lord 
olsam her gün yatarım, adam yine iyi her gün 
fırfırlı gömlek giyiyor, deri pantolon giyiyor, 
uğraşıyor” diye düşünmüşler, devriye gezmek 

için şehrin içine dağılmışlar. Kurtlu ekmek satan 
fırıncıyı çarmıha germişler; adam seçen, eşine 
akrabasına etin iyi yerini veren kasabı falakaya 
yatırmışlar, bira dolabını çalıştırmayıp halka 

sıcak bira satmaya uğraşan tekeli aç köpeklere 
yedirmişler. İşine gücüne bakan namuslu esnafla 
oturup çay içmişler, muhabbet etmişler. O dönemin 
zabıtası gibi davranmışlar. 
Muhabbet pek hoşmuş, 
ancak her sözün bir sonu, 
en tatlı muhabbetin bile 
bir ömrü var. An gelmiş, 
ne muhafızın aklına, ne 

de ofisini ziyaret ettiği 
emlakçının aklına anlatacak 
hoş bir anı ya da şaka 
daha gelmemiş. Böyle 
zamanlarda muhabbetlerin 
en ufağından, olayların en 
küçüğünden medet ummaz 
mıyız? Muhafız da “belki 
emlakçının hoşuna gider, 
karşılığında o da komik 

bir şey söyler, güleriz” diye 
düşünerek şöyle demiş: Sarayın seyisinden duydum, 
o da aşçıdan duymuş, lordumuz bugün ne pantolon 
ne fırfırlı gömlek, hiçbirini giymemiş. Altında penye 
şort, üstünde liseden kalma tişörtüyle gezermiş. 
Kraliçe annemiz yalvarmış, ayaklarına kapanmış 
“böyle dolaşılmaz lordum, bari altınıza doğru 
düzgün pantolon giyseydiniz” diye ağlamış ama 
dinletememiş. Lordumuz “bugün böyle, benimle 
uğraşmayın, aşırı tepkiler göstermeyin, biraz makul 
olun” demiş, odasına çekilmiş. 


Muhafız, emlakçının gülüp eğleneceğini, “şu an 
donlu bir insan tarafından yönetiliyorum” diye 
şakalar yapacağını zannederken aldığı tepki 
karşısında oldukça şaşırmış. Zira emlakçının yüzü 
ciddileşmiş, düşünceli bir hal almış. 


“Anlamıyorum” demiş emlakçı, “resmi tatil gibi 
bir şey mi yani bugün?” 


Halen gülmekte olan muhafız: “Yok canım, ne 
tatili; yine yönetiyor ülkeyi ama şortla yönetiyor.” 


“Çünkü bugün resmi tatilse bugün perşembe, 


cumayı birleştirip dört gün tatil ilan edebilirler 
ve bu dayımların yazlığına gitmek için yeterli bir 
süre.” 


Muhabbetin kontrolden çıktığını hisseden ve kendi 
kafası da karışan muhafız, “biz devlet memuru 
olduğumuz için resmi tatil olsa bize önceden 
yazıyla bildirirlerdi ama aniden resmi tatil 
olduysa belki sisteme işlenmemiş olabilir... Hay 
allah... Tatilse ben de cumayı da katıp bir yerlere 
kaçabilirim aslında, bizim okuldan arkadaş var, 
güney tarafında teknesi var ne 
zamandır çağırıyor gel gel diye.” 
demiş ve eklemiş, “onu nasıl 
öğrenebiliriz ya?” 


Emlakçı “bunu en iyi benim 
belediyede bir arkadaşım var, o 


birlikte emlakçının belediyedeki 
arkadaşının yanına doğru yola 
çıkmışlar. Ancak çıkmadan önce 
emlakçı dükkanın anahtarını 
komşusu olan damacana sucuya 
bırakmış ve şöyle demeyi ihmal 
etmemiş: Galiba bugün resmi 
tatilmiş, yarın da tatilmiş, biz 
onu öğrenmeye gidiyoruz, bir şey 
olursa anahtar sende. 


Belediye çalışanı “bize konuyla 
ilgili bilgi gelmedi” demiş ama 
lordun şatoda şort ve tişörtle 
oturduğunu öğrenince onun da 
kafası karışmış. “Aslında geçen 
bayram da cuma gününü tatil 
ettiklerini son anda söylemişlerdi, 
öyle bir iş yapıyorlar ki yani, 
sanki vatandaşı mağdur etmek 
için özellikle uğraşıyorlar. Gelin 
bakalım, personel müdürü ek 
hizmet binasına taşındı, bir onun yanına uğrayalım, 
biliyorsa o biliyordur.” demiş ve yanındaki memura 
şöyle demiş: Galiba bugün resmi tatilmiş, yarın 

da tatilmiş, biz onu öğrenmeye gidiyoruz, bir şey 
olursa ben personel müdürünün yanındayım. 


Böyle böyle resmi tatil haberini kasabada 
duymayan kalmamış. Erkekler belediye binasının 
önünde net bir bilgi alabilmek için birikmiş, 
kadınlar evde bavul hazırlamaya başlamış. 


bilir. Gel benimle!” demiş ve ikisi 


KURBAN BAYRAMI 


10 GÜN TATİL İLAN EDİLECEK Mİ? 


“GEÇ OLMADAN ÇIKALIM!” diye bağırıyormuş 
kalabalıklar. “TRAFİĞE KALACAĞIZ” 
diye bağırıyormuş kadınlar. “ANNE BEN 
BİSİKLETİMİ DE ALACAĞIM! ANNE 
BİLGİSAYARI DA ALACAĞIM!” diye 
bağırıyormuş çocuklar... 


Binlerce, onbinlerce kişi varmışlar ek hizmet 
binasına; personel müdürünün yanına. Ancak 
personel müdürünün de bilgisi yokmuş konu 
hakkında. Sinirlenmiş personel müdürü, 
“hem resmi tatil ilan ediyorlar, hem de 
personel bölge müdürlüğünü haberdar 
etmiyorlar. S.keyim çok afedersiniz bunların 
yapacağı işi, yürüyün kaleye gidiyoruz. 
Lordumuz bizden bir cevabı esirgemeyecektir. 
Kalenin soyluları gibi uyuşuk, iş görmez, 
tembel değildir o. ÇOK YAŞA LORDUMUZ!” 
diye bağırmış ve bunun üzerine kalabalıklar da 
bağırmış: “ÇOK YAŞA LORDUMUZ! ÖMRÜN 
UZUN, SOYUN ŞANLI OLSUN” 


Sarayın habercisi, tahtında fifa world cup '98 
tişörtü ve penye şortuyla oturan lordun yanına 
gelmiş ve “bütün şehir kale kapısına dayandı 
efendimiz. Sizine acilen görüşmek istiyorlar. 
Sormak istedikleri bir şey varmış.” demiş. 


“Ne istiyorlarmış?” 
“Bugü EE nn 
ugün resmi tatil miymiş, onu soracaklarmış. 


Genç lord “ne resmi tatili lan, ne alaka?” diye 
düşünerek sinirlenmiş, ancak iyi kalpli bir lord 
olduğu için halkını azarlayıp göndermeye de yüreği 
elvermemiş. Ayağına terliklerini giymiş ve sarayın 
burçlarına çıkıp halkını selamlamış. Halk lordu 
görünce coşkuya kapılmış, bir süre “lordumuz 
lordumuz” diye bağırmış, tezahürat etmişler. 
Ortalık biraz yatışınca lord kalabalığa hitaben şöyle 
bağırmış: Ne oldu? Neden geldiniz? 


Aralarından sözcü olarak seçtikleri birisi -ki bu 
emlakçıdan başkası değilmiş- “Efendimiz, bugün 
resmi tatilmiş, yarın da tatil olacak mı, çünkü 
biliyorsunuz yarın cuma, yarını da birleştirirsek 
dört günlük bir tatil oluyor, yazlığa gitme gibi bir 
durumumuz olabilir.” diye dertlerini izah etmiş. 


Lord “bugün resmi tatil değil, s.ktirin gidin işinizin 
başında durun, deli misiniz?” diyecek olmuş ama 
üzerinde şort tişört 
olduğu halde tebaasına 
tatil yok derse büyük 
isyan çıkacağını ve halk 
kitlelerinin taş üstünde 
taş bırakmayacağını 
anlamış. Yarım ağız 
bir şekilde “tabi yarın 
da tatil, yarın cuma 
olduğu için... Öteki 
türlü perşembe tatil, 
cuma mesai, haftasonu yine tatil saçma olurdu” 
demiş. 


Halk kitleleri inanılmaz sevinmiş, bir kısmı 
“lordumuz lordumuz” diye bağırmak için kale 
önünde kalmış ama büyük çoğunluğu kalabalığa 
kalmadan bir an önce yola çıkmak için koşarak 
evlerine gitmişler. 


Kalenin burçlarında bir başına kalan lord acı acı 
gülümsemiş ve şöyle düşünmüş: Rahat vermiyorlar. 


GÖLGE SUİKASTÇI 


GÖREV: Babanın işyerine git,düşmanları yek 
külleme et.modemi kurtar.” 


BÜTÜN TAŞMLARI KULLANMA 
YETENEĞİM VAR.SU LAVUĞUN 
VESPASINDAN BAŞLIYALAA 


| ( versçauşsen.Ders. 
BABAN GÖTÜRMÜŞTÜR 


NE BİLİYİM ,BAŞINDAN (ŞALKAAYOSUN 
Ki HASTA ETTİN ADAMI... 


VESPA DEĞİL Ki Bu 
UĞUR MONDİAL ... 


İGAĞINI 
ALAYIM , SOPA ALAYA 
EL BOMBASI.Bİ DE 
ATIM BOMBASI ALAYIM 
YETER YA .KENDİ 


Nİ 
NN 
N 


İLLA SOPA YİYİNCE ÇIKICAK ME LA KLAN 
YAVŞAK YA .HALA NİYE Diyo... . VOGLUAMAAANH 
DUYDULAR. ki Mu 
DE YOK .MINA 


A 


VAY. “CANAVAR. 
SEN BURALARA 
GELİR MİYDİN 

LAN?” 


OLUM GiK DİYaSAk 
GIK DA .İNAT GİME 
İŞTE çık. 


am) e ei 


Ez, 
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A İİ UĞRAŞAMAM 
: w — ŞIMDI... 
HANIN ÇAYCISI İLHAN 7 
ABİ... 
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” < YA BIRAK SEN ADAM OLSAN DEDİĞİMİ YAPAR LAN AĞZINA SGARM SENİN . 
BABAMIN ORTAKLARI ŞİMDİ GERÇEK O SAKALINI sl 1 tmm TIRAŞ ADAM Ml OLDUN sen İT: 
> sm. TUNG ABİ VE SERDAR ABI... M0 DÜŞMANLA e .. 
: 1 ONA SUGLUSUNUZ. Tp — MARA BEN ÇOCUK DEĞİLMA ARTIK BUNU KAFANA : Ş 
iz L SOK. 20 YAŞINDA Bİ BİZEYİM.BEN YAKIŞTI - 
ĞINI DÜŞÜNÜP SAKAL BIRAKIYOSAM SEN 
BANA SAYGI DUYACAKSIN BEN SANA DEĞİL, 


ÜNİVERSİTEYİ KAZAN DA ÖYLE KONUŞ SEN, 
YOK MODEM FALAN / 


SEN BİZİ BIRAKIP OROSPULARA GİTTİĞİN İCİN 
BEN DE BUNU KARAYA TAKTIĞIM İGİN KAZANA - 
MiYO OLABİLİR MY ACABA?/NOLDU SUSTUN. 


LAN ATMA G-TÜNDEN 
GARPARLA HA/ 


ATOM'U GaL - 
DIZMA KAFANA 
ŞİMDİ... EEH 
SKERİM ,SENLE 


BÖYLE 
BİLGİSAYAR 
OYUNU YAZMIŞ 
ÇEKMECESİNDE 
» BULDUM. 
B( DAHA DA ALIP 
GİTME BARI 
MUŞUM BELASINI 
ŞUNUN MODE - eğlen 
BOMBASI 


"Dürüst, temiz bir insan kendine 
düşmanlar edinmeksizin hiçbir 
adım atamaz.” - Hermann Hesse 


© Hobisi “emperyalizm” olan 
Sg kültür, elbette “islamofobik” 
a olacak. Ya ne olacağıdı? 
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«* © Che Guevara, 1965'te Küba'dan 
ayrılır; devrimlerin Afrika'ya yayılması 
düşüncesiyle Kongo'ya geçer. Daha sonra, 
mücadele biçimini belirlemek amacıyla 
Tanzanya'nın başkenti Dar Es Selam'da bir toplantı 

düzenler. Afrika'nın tüm devrimci liderleri gelir, tek eksik 
Zaire'den gelecek o olan 26 yaşındaki Laurent Desiree Kabila'dır. Üç 
gün sonra Kabila, nihayet gelir. Che, Kabila'ya sert çıkar, “Günlerdir 
otel odalarında seni bekliyoruz, nerde kaldın?” diye sorar. Kabila 
“Cepheden geliyorum” cevabını verir. Fakat heyetten bir adam, Che'ye 
“Bu adamı daha birkaç gün önce, Kahire'de bir pavyonun önünde 
lüks bir arabadan inerken gördüm.” Der. Bunun üzerine Che'nin çok 
sinirlendiği rivayet edilir... (Che görmedi ama 32 yıl sonra Zaire'nin 
adı Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak değişti, devrimin başındaki 
Kabila da devlet başkanı oldu.) 


gi 
VEDAT Sİ 


© El insaf bre! En son söyleyeceğimi en baştan bir diyeyim 
hele... Masal kitabının adı “ALTIN SAÇLI KIZ ve 3 AYI”, 23 
Mart'ta iki yaşını dolduran Lale'ye aldığımız kitaplardan biri. 
Sandra Lebrun kaleme almış, Charlotte Ameling resimlemiş, 
Almidilli Yayınları da dilimize kazandırmış... Efendim, bir zamanlar 
ormanın içindeki düzlükte yaşayan üç ayı varmış, güzel bir evde 
mutlu mutlu yaşıyorlarmış. Bu aile; baba ayı, anne ayı ve yavru 
ayıdan oluşuyormuş. Baba ayı çok büyükmüş, anne ayı orta 
büyüklükteymiş ve yavru ayı çok küçükmüş. Anne ayı, o gün de, 
her gün o saatte olduğu gibi güzel bir çorba hazırlamış ve üçünün 
büyüklükleriyle orantılı kaselere çorhayı koymuş. Her nedense 
ayılar çorbalarını içmeyip, “biraz daha acıkmak için” dolaşmaya 
çıkmışlar... Az ilerde, küçük bir kız ormanda dolaşıyormuş. Çok 
güzel sarı saçları olduğu için herkes ona Altın Saçlı Kız diyormuş. 
Nefis çorba kokusunu duyan Altın Saçlı Kız, ayıların evine doğru 
gitmiş, kapıyı çalmış, kimse cevap vermemiş. Anahtar deliğinden 


içeri bakmış ama hiçbir şey görememiş. Ayak ucundan yükselerek 
pencereden de bakmış, yine kimseyi görememiş. Merakla tokmağı 
çevirmiş, kapıyı açmış ve seslenmiş: 


- Kimse var mı? Girebilir miyim? 


Cevap yokmuş. Böylece, Altın Saçlı Kız sessizce eve girmiş... 
Mutfak masasının üzerinde nefis 
kokular yayan çorbayı yörmüş. En 
küçük kaseden tadınca bağırmış: 


- Hımm, bu çorba tam sevdiğim 
gibi! 

Tabaklarda hiçbir şey bırakmadan 
hepsini yutuvermiş... Sonra, evdeki 
üç sandalyeye sırayla oturmuş, en 
çok küçük sandalyeyi sevmiş ve 
bağırmış: 


- Aa, bu sandalye mükemmel! 


Böylece sallanmaya başlamış, fakat 
sandalye “Çat!” diye kırılmış ve 
Altın Saçlı Kız, düşmüş... Derken 
ayıların yatak odasına girmiş. 
Sehehi hilinmez, orada da üç ayrı 
büyüklükte yatak varmış. Anne ve 
baba ayı, ayrı yataklarda yatıyormuş. 
Evlilik, aşkı öldürüyor muymuş, bu 
belirtilmemiş. Altın Saçlı Kız, üç 
yatağa da uzanmış, yavru ayının 
yatağına yerleşince bağırmış: 


- Aaa bu yatak tam bana göre! 


Ve uyuyakalmış... O esnada ayı 
ailesi eve dönmüş. Önce çorbalarının 
içildiğini farketmişler. Sonra yavru ayı ağlayarak bağırmış: 


- Biri benim sandalyeme oturmuş ve onu kırmış! 


Sonra ailecek yatak odasına girmişler ve en küçük yatakta uyuyan 


w 
Dİ İİ e e İri 
RE RE Şe a ŞAR A DE ŞE a Ye Şe e e SE CDEİİ 


kızı görmüşler. Altın Saçlı Kız, uyanmış ve karşısında duran üç 
ayıyı görmüş... 


Lale'ye okurken, tam burada ayılar ile kız arasında bir dostluk 
başlayacak sandım ama ne gezer! Korkan Altın Saçlı Kız yataktan 
atlamış ve üç ayıyı şaşkınlık içinde bırakarak evine gitmek için 
pencereden dışarı fırlamış... Yine de umudumu kesmedim, kız 

- duracak, tanışıp kaynaşacaklar diye 
bekledim ama boşunaymış. Masal şu 
parayrafla bitti: 


Kendi kendime soruyorum, evimizdeki 
bu davetsiz küçük kız kimdi! Dedi 
baba ayı. Ama bunu hiçbir zaman 
bilemeyecekti çünkü Altın Saçlı Kız o 
kadar korkmuştu ki asla ama asla geri 
dönmemeye kendi kendine söz verdi! 


ASLA AMA ASLA! Vay arkadaş! Ünlü 
cümledir, “Aslanlar kendi tarihlerini 
yazana kadar, avcılara inanmak 
zorundayız!” Şimdi memnuniyetle ayılar 
tarafına geçiyor ve soruyorum: 
Bre Altın Saçlı Kız, biz seni 
korkutup kaçırtacak ne yaptık? gö 
Kime ne zararımız oldu? Bi 
Evimize izinsiz giren sensin! 
Kapımız kilitli bile değildi. 
Çorhalarımızı içen sensin, 
yavrumuzun sandalyesini 
kıran sensin, yatak odamıza 
dalıp mahremimize giren gene 
sensin. Neyin peşindesin Altın 
Saçlı Kız? Evimize izinsiz biri 
girdiği için korkması gereken 
biz olmamıza rağmen, korkup 
kaçan da sensin. Biz korkmadık mı sanıyorsun? Özür dileyeydin 
de biz de affedeydik, fena mı olurdu? Orman, babanın malı mı 
Altın Saçlı Kız? Güzel, sarı saçların var diye mi bu afra tafra? 
Ayıysak n'olmuş, seni korkutacak n'aptık? Kırık sandale n'olacak? 
Kusura bakma ama emperyalist beyaz adama benziyorsun Altın 


YA AYAMIN ZATEN HAYVAN GİBİ GÜŞLÜ 
OLDUĞUNU BİLSE ÖTEKİLER BİLMİYO 
MALLAR TAAA MI Bİ GELİYORLAR... 


TARİHİ KIRKPINAR'IN BİR 
DİĞER ÖZELLİĞİ HERKESİN 
NA ra Çe ye GÖREBİLİ, 

> LANIRKENKİ HAZE 
KETLERE BAK.AYNISI İŞTE 


“GİDİN DİYOGİT. 


W GİDİN Diyo & 
OLAR BİGİZİ. 


YO VAR YA... 


SANANE OLUM SENİ ÇAĞRAN Mı OLDU 
ALLALLA...YÜZ OLMUŞTUR BENİM GİTTİ. 
ĞİM SİNEMA... 


YAV ANLAT TAAA 


YAA İŞTE SALAK GIBI 
OLAN MI?ONU HALİIcOp. 
TERDEN ATTI AMA AŞSA 

DÜŞERKEN GİNE VüvDü... 


ANLAT AĞLIYGAK 
SİNDİ... 


ALTIN SAÇLI KIZ 
e, VE 3 AYI 


Saçlı Kız. Gel, işgal et, ye, iç, yat; yöre halkı karşında dikilmiş 
durunca da “Bunlar vahşi, barhar” diye korkup kaç! Yakışmadı 
Altın Saçlı Kız. Sen böyle yaparsan, baban arkadaşlarıyla gelir vurur 
bizi yarın bir gün, kürklerimizi okuturlar veya ailecek bir hayvanat 
bahçesine satarlar. Aynı gece babacığın senin altın saçlarını bir güzel 
tarar... Korkma bizden Altın Saçlı Kız, bez hiç insan oynatmadık, 
yıllar yılı ayı oynatan da sizsiniz. Artık masallarınızda bile oynamak 
istemiyoruz!.. 


© Yıl 1935... Rus besteci Dmitri Şostakoviç ile kemancı David Oistrakh, 
Atatürk'ün daveti üzerine Ankara'ya gelirler. Atatürk'ün dinlediği de 

dahil 20 kadar konser verirler. Şostakoviç, Atatürk'ün müzik reformu 
konusundaki çalışmalarından övgüyle söz eder... 1941-42... Şostakoviç, 
Hitler'in Leningrad kuşatmasında “nota kağıdı” bulmakta zorlanır. “7. 
Senfonisini” İstanbul'dan gelen kağıtlar üzerine besteler. Nota kağıtlarında 
“Jorj D. Papajorjiu Yayınevi — Yüksek Kaldırım, İstanbul” yazılıdır... 


© “Alman Derviş” de olur muymuş, varmış meğer! Hermann 
Hesse'nin “Knulp” kitabını okudum ve çok sevdim. Şaşırdım. Alman 
kültüründe “gönül adamlığına” dair bir iz görmemiştim daha önce. 

İlk gençlik aşkının sersemliğiyle, diyar diyar gezmeye karar veren 

ve ömrünü bu şekilde tamamlayan bir adam, Knulp. 
Bizdeki güzelim “aşık” mesleği gibi. Bir yerde sahit 
durmadan çalgı çalıyor, ezgiler söylüyor, danslar 
ediyor. Son derece naif, tok gözlü, enterasan bir 
karakter. “Bir babadan çocuğuna burnu, gözleri, 
hatta zekası kalıtım yoluyla geçehilir, ama ruhu asla. 
Her insan yeni bir ruh taşır kendisinde”? diyor Knulp. 
“Sen bir ermiş gibisin”? diyene de şu yanıtı veriyor: 
“Her insan ermiş biridir, yeter ki düşünceleri ve 
eylemleri gerçekten ciddi nitelik taşısın.” 


© Bruce Willis, aktörlüğe başlamadan önce özel 
| detektiflik yapmış kısa süre. Ama filmlerdeki 

i gibi heyecanlı olmuyor o işler hayatta. Genellikle 
şüphelenilen eşleri takip edip fotoğraf çekmekten 
ibaret mesaileri... 


© Şu hayatta birilerine ters davrandığımda, dengelemek için 
başka birilerine aşırı iyi davrandım, böylece herkese karşı dengesiz 
davranmış oldum! 
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AVAMLAR MAFOLUYO / BÜTÜN AYAKLARI 
GOLLARI GİRILİYO AZINDAN DİŞ BİLE ÇiiIYO 
ÖBÜRKÜ li SALAK DEDİĞİM 
R YA... 


LAN TA > 
NE KAFA SKTIN SABAHTAN BERİ, 
!Yİ Kİ Bİ SİNEMAYA GİTTİNZ. 


YUH SALLA LAN, 
BEN DE SEYRETTİM ki 


AĞLAMA LÜTFEN,GÖZÜNDEN 
IŞIN ÇIKARAN ADAMA, ATTIRIP 
SENİ ALDIRICAM EKİBE... 


SÖZ TABİ... 


GÖZYAŞLARINI SİLAU 
GİBİ KULLANIYOR... 


CANLA BABAM, 
SAĞLIĞINDA HEP 
diz NE HAVADAR H 

İ RE GÖMÜL . EMEN BURAYA 
MEK İSTEDİĞİNİ GETİRDİNİZ 
SÖYLERDİ... BEN?.. 


HAFİF BİR 
GRİP OLDUM, 


GRİP DEyip 
GEÇME BABA... 


NOJZMALDE SOKAKTA 
GÖRZEMEZSİN.CİNS. 
kA e Tip 
( HEVESL IŞ, 5 igT 
BAKAMAYIP SOKAĞA Mali yel 
ATANIŞ , NEREYE 3 
GİDİYÖR ACABA “ 


NEREYE GİDECEK, 


HIÇ KAFAMDAKİ GİBİ 
ETİKİLENMEDİLER... 


BABAM SİZİ ŞAFAK, SÖKMEDEN 

ÖLDÜRECEK AMA SIZE SÖYLE - 

MEM GEREKEN BİR ŞEY VAR. 
BEN SİZE AŞIĞIM... 


ASLINDA 

BEN DE SİZE 

AŞIK OLMUŞ. 
TUM... 


ÖLÜRİCEN 
GÖZÜ ARKADA 
KALSIN DİYE 
YAPMAYACAĞI . 
MZ al 


SİZCE HANGİ Gizgi 
DAHA UZUN? 


YETER ARKADAŞIM, 
İNSANLARIN AKLNLA 
ALAY ETMEYİN 

AKTik 2. 


GĞLUM BL NASIL BESİN 
PİZAMİDİ PEN ÜSTTE ETOBUR. 
LAR OLACAK SEN GIDIP NE 
YAZAMSSINZ. 


AMNÜŞTERİ 
ÇEKSİN DİYE 
İYİLERİ ÜSTE 

KOYDUM... 


BESİN PİRAMİD 


LİMON SATAR 
YİNE GEÇİNİRİM... 


HERKESTEN ŞİKAYETCİYIM- 
HER FIRSATTA BOYUMLA ALAY 
EDİYORLAR // 


KAKA NEDEN KÖTü 
KOKAR? mi 


AD i 
LA 7 7 AM 


USTA, İŞ| 
KABUL ETTİN 
AMA BİZ ONU 
BECEREMEYİZ (<1... 
NİYE ISABUL 
ETTİN>. 


YENİ BİR İŞE GİRMEK 
YENİ 8İR SEVGİLİNİN 
OLMASI GİBİ, 
SEVGİLİ İ.K. 

BİLSEN 


NE KADAR 
IYI BİRİYİM. 


İŞE GİRİP, 
BERABER YAŞAMAYA 
BAŞLADIKTAN SONRA, 


EE 


BENDEN SO 
REİSİ SEN OLACAKSIN. 


/ 9) 
BEN HAYATTAN 
NEFRET EDİYORLAA 
BEYİNSİZ Çocuk... 


ÖNCE MEKTUPLAŞMALAR, 
SONRA UTANGAÇ 
TELEFON GÖRÜŞMELERİ 


İLK AŞK, İLK HEYECAN 


KAYBOLUYOR. 
ÖNCE KARŞILIKLI İMALI CÜMLELER, 


NRA BU EyiN 


ACABA DİYORUM... 


FİLMDE BİRAZ DAHA 
AŞK MI OLSAYDI. 


HÂLÂ BURDA MISIN 
LAN SEN? 


Bİ SEVGILIM OLSA ÜSTÜNE TİTRERDİM... 


AMA OLMADIĞI İÇİN SAĞA SOLA,PEÇETEYE 


SONRA İLK BULUŞMA, 
HERKES BİRBİRİNE 
AŞIRI NAZİK, 

BANA 
BİRAZ. , 
KENDİNİZDEN 
BAHSEDER. 
MİSİNİZ? 


SONRA SESLER YÜKSELMEYE 


BAŞLIYOR VE 
KAÇINILMAZ SON, 


FALAN TİTREMEK ZORUNDAYIM... 


yigitdcomic.com 


Bu İŞ oLACAK GİBİ. 
SONRA BİR BULUŞMA DAHA. 
NAZLANIYOR İKİ TARAFTA. 


-( Biz sizi 
- (ARAYACAĞIZ . 


TAmAam 

ÇÜNKÜ 
BAŞKALARIYLA 
GöRÜŞEBİLİRİM 


İŞTEN AYRILMAK 


SEVGİLİDEN AYRILMAK GİBİ . 
ALLAH'INDAN BULSUN EMİ . 


el 


DENİZ ENSARİ 2017 


AYY BU Çor 
GÜZGEEL... 


BEN OLSUN MU BU SERKAAN> 
NOLUR NOOLUR NOLUR NOLUR? 


OLSUN DA EVE 
NASİL GÖTÜRE . 


ÇOK İSTE. 

DİM AMA 

SİMDİ BUNU 
YAA... 


ULAN ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN DİYE KIZIN 
HASTASI OLDUK ,ÇOCUK GİBİ HER GÖR. 
UÜĞÜNU İSTEYEN KIZ GIKTI...Bi DAMA 
MAN'TA YAPARSAM “HERİE GİBİ HÖDÜK” 


ABUTAMAM İLi< GESTIĞINIZA İLGİNÇ. 


Tİ DE ARTIK MODASI GEÇTİ, 
İLGİNÇLİĞI KALMADI VE DOLA. 
YISIYLA GÜRÜLTÜDEN BAŞKA BI 
SEY YAPMIYOR .YANLIŞ PAZARLAMA 
YÖNTEMİ... 


GFE ÇOk 
FENA SES YAP| 
YO YA,OFEE? 


ŞUNU KES/ALIYG. 
RUHA İVETEZ 


DEĞİL ZİHİN 
KONTROLÜ... 


MANİTA YAPICAMA,.. 


BABAYA GBLEMEYEN Name 
şapkıLaa2 —: s3ğ 


o SEN OLSAN 
BAARI.. J4 


BENİM ZATEN. YOKSA 
KİM ÖDİYCEK FATURALARI. 


Ji) SEN OLSAN BARİEĞS... 


TAMAM ISTE, PELUŞ 
AYIYI BEN ALDIM 
YA TAHTAKALEDEN. 
BEN ALMASAM DAY. 
NIN KÖYDEYKEN 
YAPTIĞI TAHTA KAĞ. 
NIYLA OYNIYCAKTIN 


Normal şartlar altında rejim 


değişiklikleri akşamdan sabaha açıklanmaz. 


Bir ülkede rejiimin değiştiğini kimi zaman 
yüzlerce yıl sonra tarihçiler tespit eder 
ve “Hmm, bu Roma Cumhuriyeti aslında şu 
tarihte bitmiş, yerine Roma İmparatorluğu gelmiş” 
derler ama Roma İmparatorluğunun ilk yıllarında yaşayanlar 
kendilerinin Roma Cumhuriyeti'nde yaşadıklarını sanmaya 
devam eder.Ve buradan da anlaşılabileceği gibi bir rejimin 
kendisine cumhuriyet demesi, o rejimin illa cumhuriyet olduğu 
anlamına hiç gelmez.Ama kimi zamanda, bilhassa devrimlerle 
kurulan ülkeler kuruluşlarını ilan ederken mirasçısı oldukları 
eski rejimin bittiğini bizzat ilan ederler. Bunu yapmaya cesareti 
olmayanlarsa mirasçısı oldukları rejimi yok ederken özellikle 


ALLAMM / ELALEMİN EVİNE GİR(P EN ALI ÇEKMECELE. 


RİN! SEYREDİYORUM, HER ŞEY VAR İGLERİNDE BİR 
KAİNAT ».BİR KAGS..NE (STAN YAPABİLİ YORUM.NE 
HANEYE TECAVÜZDEN 
VÂZGEÇEBİLİYORLAN... 


z NECATİ 
BİTTİM TÜKENDİM, 


BURDA BiRi 


DELİDİR 
DELİ 4, 


rejimin yerinde durduğuna dair güvenceler verir, her şeyin eskisi 
gibi olduğuna dair insanları ikna ederler.Ama kendilerini rahat 
hissettikçe, yavaş yavaş yeni rejimin kurulduğunu kendi ağızlarıyla 
ilan etmeye başlarlar. 


Normal şartlar altında idam mangalarında görevli 
askerlerin yarısının silahları kuru sıkı mermiyle doludur 

ve askerler kurşuna dizilen mahkuma ateş ederken kendi 
silahlarında gerçek mermi olup olmadığını bilmezler ve her asker, 
kendi silahının kuru sıkı olduğunu umarak ateş eder mahkuma. 
Bunun sebebi savaş sırasında bile olsa emirle savunmasız bir 
insanı öldürmenin çoğu insan için zor olmasıdır: Daha önceki 
kurşuna dizmelerde, askerlerin bilinçli olarak mahkuma değil 
havaya, yere sıktığı görüldüğü için böyle bir önlem alınmıştır. 


VAY BE,OLAYI GÖRÜYO MUSUN PI<RANG 
ANDROİD VÜCUDUNU YÖNETİYO,ANPROJD 
VUCUDU AVATAR ROBOTU NU YÖNETİYO, 
AVATAR ROBCTU OYUN KUMANDASIYLA 
GRAND TEET AUTO OYUNUNDAKİ ADAM 
YÖNETİYO ,OYUNDAKİ ADAMA DA ARABAYI 
VYÖNETİYO 
HÂSSKTIR... BENCE BİZ BU KRANG'LA 
BOŞUNA SAVAŞIYORUZ HERİF ZATEN 
BÜTÜN BOYUTLARI ELE GEÇİRMİŞ 
DURUMDA ... 


ALLAH BELANI VERSİN 
İREFAN/ BEN SANA HAYATA 
BAŞKA PENCEREDEN BAK 


DUR, SAKIN 
YALAMA İSEN DE 
GABUJ< Gil ORDAN 


BİZİM PENCEREYE GEL... 


Kısacası, gözünü kırpmadan savunmasız bir insanı öldürebilecek 
tıynette bir insan bulmak, savaş sırasında bile zordur.Ama Yeni 
Türkiye bütün bu handikapların üstesinden gelmiş, çizgi film 
kötüleri gibi neredeyse zalim kahkahalar atarak savunmasız 
insanlara saldıran emir erleri yaratmıştır. 


Normal şartlar altında spor müsabakalarına giren 
seyircilerin yanlarında etraflarındaki insanlara zarar verecek ve 
tehlikeli eşyalar sokması yasaktır. Seyirciler çoğu ülkede aranır, 
üzerlerindeki kesici, yaralayıcı, öldürücü, yanıcı aletlere el konulur. 
Yeni Türkiye?'de Mustafa Kemal Paşa'nın adı yazan bir 
pankartın, bıçaklardan, silahlardan, havai fişeklerden daha tehlikeli 
olduğunu görebilirsiniz. Görünen o ki Yeni Türkiye'yi en çok 
korkutan şey, tarihi bir liderin adının yazılı olduğu bir pankarttır. 


TE ©baris uygur 


ENGİN ERGÖNÜLTAŞ 


“CÜRETKÂR OL; “NORMAL”İ İSTE” bilirdim. Bana pek hitab etmeyen bir tarz.(seveni bol) 
Safmışım. Fazla karışık. Ben Besson'un o ilk bilim-kurgusu Beşinci 
Safmışım meğer. “İklim yazmayacağım” diye deklare Element'in, o Retro, 1940'ların, 50'lerin estetiğine takılı 
ederken burda. Bi önceki hafta. O afralar tafralar. kalaraktan, o estetiğe sabitlenerek gelişmiş uzak gelecek 


>XMER GOKSEL 
ic B 


aştan beri aldığın hediyelerden 
anlarmalıydım 3radığının ben 
adığımı... 


YE rg 
<A 


SAAT 
KAÇ OLDU? 


Ef BETÜL'LE AYRILDIK... 
GEL EŞYALARINI 
Al DEDİ... 


YERİMİ SEVMİŞİM «« 
ÖYLE DİYORLAR... 


Yüzümdeki o aptal gülümseme. Koca koca buz 
parçalarının açtığı deliklerden sızan boğucu, nemli, sıcak 
esintilerin arasında henüz yenilerini taktıramadığım kırık 
camlı pencereler önünde, terler içinde şimdi.Yazı yazmaya 
çabalarken. Mevsim normallerinin yedi derece üzeri. 

Ymiş bugün, öyle yazıyor. “Normal” 
ummak, anormal. Artık böyle. 
“Mevsim normalleri” Bir mucize ! 
beklentisi. 


“VALERİAN AND THE CİTY OF 
THETHOUSAND PLANETS” 
Sinemaya gittim:““Valerian ve Bin 
Gezegen İmparatorluğu” “Bin”'i 
görünce şöyle bir duraksayıp, 
gözlerimi kısaraktan, bir adım da 
gerileyip. Hafif ürkmedim değil. 
Bin mi? Dur bakalım. Belki adı 
öyledir. Film? Yine aynı yönetmenin( Luc Besson) Beşinci 
Element adlı (1997 tarihli) diğer enfes bilimkurgusu. Beni 
bu sıcakta koştura koştura sinemaya gönderen o işte. O 
film. O filmin zihnimde 
kalan efsunlu rayihası. 
Sebep o olduğundan, 
oradan bakarak, anca o 
filme nisbetle, onunla 
kıyaslaya kıyaslaya. Öyle 
izledim.Ancak oradan 
anlatabilirim. Aklımda hep 
o vardı. Bu nasıl? “Bin” 
doğruymuş. Çok fazla 
yaratık. Çok fazla tasarım. 
Yüzlerce farklı yaratık 
tasarlanmış. (sahiden 
yüzlerce ama) “Aa hayatta 
olmaz, bundan da ye” diye 
diye elinde kaşıkla masa 
etrafında sizi kovalayan 
binbir çeşit yemek 
pişirmiş bir hamarat 
teyze. Yemeklerin kimileri 
birbirinin içine dökülmüş. Çok çok iyi bir bilim-kurgu 
filmiyle orta karar, vasat bir diğerini, parçalara ayırıp iki 
deste iskambil kağıdı gibi iyice karıştırmışlar. Bir sürü çok 
güzel şey o hengâmede kaynayıp gidiyor. Besson “Avatar 
gibi bi film yapmak istiyorum” falan demiş. Avatar öyle 
miydi? Tek bir gezegen, tek bir farklı ırk. Hepsi o. Keşke 
Cameron'dan,(Ridley Scott'tan da olur) rica etseydi. 
Birazını ayıklayıp atsalardı. Kendi kıyamaz. 

Avatar'ı telaffuz 
etmesi boşuna 
değil. Avatar'a çok 
benzeyen bir bir 
bölümü var. Ki 
(bence) en güzel 
kısmı da orası. Azur 
mavisi sonsuz bir 
deniz ve lekesiz 
beyaz kumsallardan 
olma o gezegen. 
Denizin kenarlarında, ortasında ev büyüklüğünde sedefli, 
rengârenk deniz kabukları. Zaten deniz kabuklarından 
olma evlerde yaşayan bir ahali. Hepsi ince uzun 
mankenimsi catwalk'vari yürüyüşleri de olan zarif insanlar. 
Sedefli ciltlerinin benekleri bile Avatar'daki Navi'lerinkinin 
tıpkısı. Kuyruksuz yalnız bunlar. (eh bi de kuyruk taksaydın 
yapmışken) “Bu Avatar'ın ikincisi nooldu, nerde kaldı off” 
falan filan diye aşerene (ki ben de onlardan biriyim) iyi 
gelecek. Filme kaynaklık eden çizgi romanı Fransa'dayken 


Filme kaynaklık eden çizgi roman (Pit 


erre christin- 


havalı atmosferi. Art Deco, Art Nouveau esintili çizgiler 
içeren binalar, mobilyalar. |. P Gaultier tasarımı muhteşem 
elbiselere falan hayran olmuştum. Gerçi o “Retro dizaynlı 
gelecek” tema'sı büyük İspanyol çizgi romancı Daniel 
Torres'in Roco Vargas adlı kahramanının hikâyelerinden 
araklanmıştı. O gökdelenler 
arasında uçan çok eski model 
arabalar falan. Torres'te 
hayranlıkla izlediğimiz 

şeyler. Hepsi vardı Roco 
Vargas'da. Bilemiyorum, izin 
falan almışlar mıydı Daniel 
Torres'den? Günahlarını 

da almak istemem burada. 

Belki almışlardır. Meğer bu 
“Valerian” filmine kaynaklık 
Jean-Claude Möziğres) eden çizgi romandan da 
bir sürü motif (gemiler, yaratıklar) Yıldız 
Savaşları'filmlerinin içinde kullanılmış, araklanmış yani. İzin 
mizin de almamışlar. Çizerler(Pierre Christin- Jean-Claude 
Meziğres) başvurduklarında hiçbir yanıt alamamışlar 
Lucas Film'den. Oluyor 
demek böyle korkunç işler 
o derece büyük işlerde 
dahi. Rezillik. 
Valerian V.B. G. İ'na 
dönersek. Sinema 
okullarında “işte böyle 
yapmayın, bakın tam böyle” 
diye, okutulması gereken 
büyüklükte bir kast 
faciasını ihtiva ediyor film. 
Görülmemiş yanlışlıkta 
başrol oyuncuları. “Asrın 
hatası” Hiçbir sahici 
rabıtaları, sıcaklıkları, 
inandırıcılıkları yok. 
Onlara biraz, istemeden 
istemeden yan(güvercin 
bakışı) gözle baktım. 
İçim kaldırmadı. Hayret. 
Besson'un basireti bağlanmış. Beşinci Element'in tam 
isabet efsanevi kadrosu: Milla Jovovic, Bruce Willis, Gary 
Oldman, Chris Tucker. Onlar nerde, bunlar nerde? Yalnız 
Rihanna'nın filmin içine klip eklenmiş gibi duran, eğreti 
ama olağanüstü danslı sekansı muazzam. Pes.Ayrıca 
Rihanna 'ya söyletilen o mülteci yanlısı, kimliksizliğin 
acılarının falan anlatıldığı o tirad iyi olmuş. Hamamın 
namusunu da kurtarır gibi olmuş bir nebze. Zira o Arap 
çağrışımlı korkunçlaştırılmış çöl 
kenarı ahalisi (arap müzikli, arap 
fenerli o sokaklar) vasıtasıyla 
yapılan ırkçılık, (ha keza Afrika 
kabilesi görünümlü, insan beyni 
yemeye çalışan o karaderililer 
falan) çok kötü. Bir sürü film bu 
çeşit gizli ırkçılıkla malul. Artık 
olağan sayılıyor neredeyse. 
Peki film kötü mü? Yok, hayır. 
Diyemem, çarpılırım. Her şeye 
ragmen çok eğlenceli denebilir. Eh bu da bir çeşit eğlence 
anlayışı. İyi mi? İyi de diyemem. Beşinci Element'i doksan 
milyon dolarla çekmiş Besson. Demek ki bu işler sadece 
parayla olmuyormuş. Zira bu, tam iki yüz milyon Euro ile 
yapılmış. Avrupa tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı filmi. 
Ben tekrar görürüm sanıyorum. Siz de gidin, Besson 
batmasın. Belki bir Beşinci Element daha çeker. 
Hepinize dostluk, kardeşlik muhabbet dolu günler 
diliyorum... 


Daniel Torres'in Roco Vargas'ından bir bölüm 


engin.ergonultasOgmail.com 


SEVGİLİ SEYİRCİLER, SANAYİ - 
DE ARABA TAMİRCİLİĞİ YAPAN 
ı YAŞINDAKİ HALİL USTA SUYLA 
LIŞAN ARABAYI BULDU,HEMEN / 
YAPMAYINCA UNUTTUZ. 


TEMPRA VARDI 
BİTANE, EH DEDİM 
ÖNCE ONU BI GÖNDE. 
i ASLINDA 


REYİM 
O ANDA YAPACAKTIM 
DE MİR. 


HEMEN ÇATIYA BİR 
HELİKOPTER ISTİYORUM. 


EE 
IKİAASE 
Yok Ki 
AŞAĞIDA! 


AYARLAYAMAZ 
MISIN2. 


SANA BİR ŞEY OLSAYDI KENDİ - 
ANİ ASLA AFFETMEZDİM , 
ASLA 4. 


ii OLMUŞUM ,BELDEN 
ŞAĞIM BİR DAHA HİÇ İŞTE 
TUTAMAYACAK .... ŞIMDİ 
s SKTİM 
BELAMI /. 


21.33 POLİSLER TARAFINDAN YAALAN - 
DAA. TAMAM 


e NN 
ANLAŞ'ILPI 
21.46 
ALLAH KURTAR. 
ANAMA 


HAYRANLARIM 
BOK GİBİ AYNI... 


SEVDİĞİM KIZI 
GETİRMEZ SENİZ 
GENE ATLARIM... 


İY AMİRİM BOYNA 


va İN 


ATLIYOR 


DUYDUK DUYMADI DEMEYİN , 
AYLARDIR UYANMAYAN PADIŞAKI. 
MIZIN BİRİCİK KIZI SULTANYMAIZI 
UYANDIZRMAYANLARIN KELLESİ 
VURULACAK /.. 


Kısa bir veganlık 
macerası 


Belgeselde isminin arkasından MD'sinden 
PhD'sine bir sürü unvan sarkan uzman 
“Yediğimize dikkat etmek lâzım, bizi hasta eden 
hemen her şey yediklerimiz yüzünden oluyor,” dedi. 


barisaygur Boral! com 


Barış UYGUR 


E pek öyle benden sağlıklı gözükmüyordu ki, ben her tür jimnastik 
aleti, zayıflama hapı, stres bileziği, kondisyon programı reklamındaki 
“öncesi” figürüyüm. O kadar alıştım ki hep “10 hafta önce” “İki ay 
önce” yazısının altındaki fotoğraflar gibi olmaya, “10 hafta sonra” nasıl 
olabilirim hayâl etmek bile güç.Yani ediyorum etmesine de bu sefer 
saçım da çıkıyor, kıyafetim değişiyor, İnönü Stadyumu'na Metallica 
konserine gider gibi buluyorum kendimi çünkü reklamların vâdettiği 
“10 hafta sonraki” hâlim benim nereden baksanız 1993'teki hâlime falan 
denk geliyor. 


Aynı uzman “İlaçlar semptomları bastırır, o semptomların ortaya 
çıkmasının asıl nedeni yediklerinizdir” deyince yediğimiz içtiğimiz 
önemli konu diye dinlemeye devam ettim. Mâlum, Feuerbach zamanında 
“İnsan yediği şeydir;” buyurmuş. Tabii Feuerbach hakkında başka hiçbir 
şey bilmediğim için Alman felsefesinin mihenk taşlarından biri benim 
için Ümraniye Başak Hastanesi diyetisyeni Levent Ateşdere gibi bir şey 
olmuş oluyor ama o da benim hoşaftan anlamam. Hoşaftan da ister 
organik olsun ister mekanik hiç anlamam zaten. Bana hep bir şeyler 
yapacakken becerilememiş de,"E alın bunu için bari,” diye önümüze 
konmuş gibi gelir. 


Belgeselin devamında sırayla kalp derneği, diyabet derneği gibi 
derneklerle kavga edildi ve nelerin bizim için zararlı olduğu anlatıldı. Bir 
kere kırmızı et zararlıydı, çiz üzerini. Ha onun yerine önerilen beyaz 

et de ister tavuk olsun ister hindi en az kırmızı et kadar zararlıydı, 

hadi onun da üzerini çiz. Belgeselci gidip kalp derneğine “Siz ne hakla 
insanlara et yemeyi önerirsiniz,” falan diye efelendi sonra da gidip bütün 
bu kalp derneği, diyabet derneği, kanser derneği gibi derneklerin et 
üreticilerinden yüklü miktarda sakal indirdiğini ortaya koydu. Ben genel 
olarak dev şirketlerden büyük bağış alan hayır kurumlarına özel olarak 
uyuz olduğum için kıllandım tabii. 


Bir ara “Ulan neyse balık yeriz bari/” diye arkama yaslanacak oldum, 
bütün uzmanlar sırayla “Oo balık mı? Civa süngeri civa süngeri, en 
kötüsü,” diye iyice asabımı bozdu. Anlaşılan o ki yapacak bir şey yoktu, 
bu yaştan sonra vejetaryen olacaktım. 


Ama işte bu sağlık ve gıda belgeseli işine kafayı takınca arka arkaya 
izliyorsun. Zaten Youtube sağolsun “Ha sen bunu izledin, al bunu da 
beğenirsin,” diye diye dayıyor burnuma. Açtım sıradakini ki açmaz 
olaydım. Bu sefer “Azar azar ye, ne yersen ye,” diyenlere de kızıp “Yok 
öyle bir şey az da yesen öldün, öldün öldün,” diye nanik yapan adamlar 
çıktı. 


Üstelik vejetaryenlik de kâr etmiyordu zira yumurta hakkındaki bütün 
iyi denilen araştırmaları yumurta üreticileri derneği yaptırmış ki onda 
bile “McDonalds'ın şu ürününden daha zararlı değil” demişler diye diye. 
Hayır bak daha yararlı da diyemiyor ve kıyasladığı da McDonalds.Yok 
yumurta da yemeyecekmişiz, hadi onun da üzerini çiz. E süt? Peynir? 
Valla isminin arkasındaki unvanlar kuyruğu isminden uzun bir uzman 
sütün peynirin ne de zararlı olduğunu hatta peynirin eroinle aynı 
olduğunu falan anlatmaya başladı. Eroin mi? Oha. Ulan kendi halinde 
Mısır Çarşısında güzel peynir peşinde koşan benim masum emeklim 
peynir değil de torbacı peşinde mi koşuyordu? Ahu Tuğba'nın Kayıp 
Kızlar filminde “Beyaaaz bana beyaz bulun!” diye ağlaşılan şey tam yağlı 
Ezine miydi şimdi? 


“Tamam,” dedim. Peynir de yok, süt de yok. Hatta sığır jelatini olduğu 
için jelibon da yok, vejetaryenlik de kesmiyor, vegan olacağız.Yapacak 
bir şey yok arkadaşım, çekeceksin. Zira veganlık çok büyük bir iş, bayağı 
saygı duymanız lâzım. 


E sıradaki belgesel bu sefer organik de olsa bütün tarım ürünlerinin 
çoktan nasıl da kirlendiğini, kimyasal atıklarla yüklü bulutların “Ha bu 
tarla organik tarlaymış hiç bulaşmayayım,” demediğini, diğerlerinin de 
zaten GDO MDO iyiden iyiye yenmez şeyler olduğunu anlatmaya 
başladı ki asabım bozuldu. 


Hayır, bir de bütün bu belgeseller “Günde iki yumurta yersen yarım 
paket sigara içmekle aynı şey,” “Bir kuzu budu dört paket kısa kemil,” 
“İki çöp midye tava bir kohiba puro eder” gibi misallerle bütün bu 
yediklerimizin içtiklerimizin sigara kadar zararlı olduğunu anlattı da 
durdu.Ama paşazadelerimizi dinleyecek olursam hiçbir şey yememem 
gerekiyordu. 


Zaten en son olarak youtube karşıma dünyanın zaten küresel ısınma 
yüzünden elli yıl sonra yok olacağını anlatan bir video çıkartınca hiç 
tereddüt etmeden kalktım iki yumurtayı pastırmaların üzerine kırdım, 
yetmedi bir de tepesine hellim rendeledim. Kısa sürdü veganlığım. 


CEM GÜVENTÜRK 
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BAK DilLaMe KATAN HAYAT O 
ZAMAN BAŞLIMOR 
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İŞLE AİLE DEN. 
GESİNİ IYI AXa€- 
LAMAK ÖNEMLİ 
HAYAT ASIL 
Çimi BAŞLIYO, 


5. YAPIYORUM... 


AMCA BİZ Üc 
İ BAŞLADIK ZATEN YA.) 
BAYADIR DOVÜYORUZ i 
SENİN OĞLANI / 


KEŞKE HAYAT 
BöyLe GELİP 
DURUMU BİRİNCİ 
AĞIZDAN ANLATSA DA 
BABAMI DA IkNA 

EDEBİLSEK.... 


ONA KARŞI HİÇBİR 
ŞEY HİSSE TNİYOMUŞUM 
GIBİ DUŞUNMELİYİMİ 
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n BİR ŞEK 


DIŞARIDA İNSANLARIN 


ÇANA TUHAF ŞEKİLDE BAKTIĞINI 
FARK ETTİĞİNDE AKLA GELEN İLK SORU 


ULAN YOKSA YANLIŞIKLA 
pIŞARIYA KENDİM 
OLARAK Mİ ÇIKTIM? 


giL BAKALIM 


) OFFF 
BEN KİMİM? 


ÇEKİLBE!. 


SEVGİLİN TELEFOMUNU KARIŞTIRIYORDU. 
ŞEN DE YENİ BAYANELER ÜRETMEK İÇİ BU SALAK 
HAREKETİNLE ONBEŞ SANİYE DAHA KAZANMIŞ OLDUN. 


TA ELİMİZİN ŞEKLİNE 
GERE YAPIYOLAR, ŞİMDİ 
BEN BUNA BASMIYIM DA 
NAPIYIMZ, 


Furkanözçoban 


AŞAĞIKİ SOKAKTA KAVGA VAR MEMUR BEY'E 
SÖYLESENİIZ DE GELİP MÜDAHALE ETSE, 
RAHATSIZ OLDUK. 


* (MEMUR BEYMİ? |). 
eme AZE SEN ri 
EVET POUS RAOYOSUNUN PET. 7 


DICEYLERİ POUS DEĞİL 
MZ. 


EFENDİM MÜSADE 
EDERSENİZ YILLIK İZİNE 
ÇIKMAK İSTİYORUM. 


OHH TATIL 
GIBİSİ yor. 


İk KIYILARA HIZLA GARPAN DALGALAR ALT 
TARAFLARI AŞINDIZIR . OLUŞAN BU ŞEJALLERE 
DE FALEZ DENİR .ÜLKEMİZ DE ANTALYA'DA 

ÇoK SAYIDA FALEZ GÖREBİLİRSİNİZ. 


SEM 
ANAA FALEZ COĞRAFİ 
<< ŞEKİL MİYMİŞ LAN? 
«O sl FPEVET NE SANIYODUN KI? 
ii BİR TÜR İNTİHAR ÇEŞİDİ 
SANIYODUM -HEP HABER LERDE 
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CUMHURİYET OKUYORUM 
A BEN NİYE AkİT GETİR!YOSUN 
ÜNDÜRZ. 


TAMAM LAN SEN KAZANDIN .Bi 
| Anamı GECİKTİRMİCEM NE pia ar 
CEZAYMIŞ BUZ! 


BÖYLE MUTLUYUM 


Elini sabunluyor gibi değil de, elindeki sabunu yıkıyor 
gibiydi. Derinin deriden çıkardığı sürtünme seslerine 
ulaşıncaya kadar devam etti. Hijyen sınırlarını aşıp deriyi 

de sıyırıp atmaya varan bir coşkuya ulaşmıştı. Birbirinden 
tiksinir gibi sürekli birbirinin etrafında dolanarak dünyaya 
köpükler büyüten bu tür elleri daha önce de görmüştüm. 
Bu eller, sular hiç kapanmasın, köpükler hiç sönmesin 

ister. Bitiriyor galiba, diye düşünürken sağ elini tekrar 

sıvı sabun makinesinin altına soktu. Baştan başlayacaktı. 
Arkasında bekliyor olmam onu tedirgin etmesine rağmen 
yine de kendini engelleyemiyordu. Elin ele zulmü bir 

süre daha devam etti. İkinci arıtmanın ardından ısrarla 

onu seyretmemin baskısına dayanamayarak geri çekildi. 
Sanırım ben olmasam, bir iki tur daha atma niyetindeydi. 

El yıkamam beş saniye civarında sonlanınca, biraz önceki 
hijyen gösterisinin etkisiyle ellerime ayıp ediyormuşum 

gibi geldi. Baştan aldım, ellerimi birbiri etrafında döndüre 
döndüre hiç alışık olmadığım bir köpürmeye ulaştım. Sabun 
köpürdükçe ellerime can geldi, döndürmeye devam ettim. 
Bu el hareketleri bana ait değildi, ama hoşuma gitmişti. Bu 
şekilde el yıkayınca sanki etrafına güven veren, hayatı çok 
net, kuralları belirgin bir adammışım hissine kapılıyordum. 
Musluğu parmak uçlarımla kapatıp elimdeki suyun fazlasını 
öne doğru eğilerek silkeledim. Ne olduysa bu hareketin 
ardından oldu. Eğilince kot değil, bir kumaş pantolon giymiş 
olduğumu gördüm. Aniden pantolon kemerimde bir anahtar 
yumağı belirdi. Bez ayakkabılarım gözlerimin önünde 
sertleşerek kösele kıvamına ulaştı. İçimdeki siyah baksırda 
kasıklarıma doğru bir büzüşme ve erbezlerime doğru bir 
toparlanma hareketi hissettim. Pantolonu kemer kısmından 
aralayıp bakınca, bu değişimi sağlayanın beyaz bir külot 
olduğunu gördüm. Elim kendiliğinden arka cebime gittiğinde, 
orada yoktan var olan bir kumaş mendille karşılaştım. 
Güzelce ellerimi ve ardından ensemi sildim. İnanılmaz bir 
yetkinlikle katladığım mendili cebime geri koydum. Hiçbir 
hareketime aşina değildim, ama hepsini refleks olarak, büyük 
bir ustalıkla yapabiliyordum. Lavabonun üstündeki aynaya 
baktım. Bambaşka bir adam vardı karşımda; geriye taralı 
saçlarım, kısa kollu gömleğim, özenle biçim verilmiş bıyığımla 
bir KOBİ'ye dönüşmüştüm. Tuvaletten çıktığımda az önce 
pizza yediğim mekânın yerine bir esnaf lokantasında buldum 
kendimi. Dönüşümümün esnaf lokantasına denk gelmesi 
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pek görkemli değildi. Fantastik hikâyelere alışık değilim, ama 
bir tür içgüdüyle pizzacıda hesabı ödediğime göre burada 
da ödemiş olmalıyım diye düşündüm. Kapıdan çıktığımda 
Şişli yerine bilmediğim bir mahalleyle karşılaştım. Sanki 
nereye gittiğimi biliyormuş gibi yürümeye başladım. Bana 
benzeyen bir iki kumaş pantolonlu adamla selamlaştım. Her 
şey yolunda gibiydi; içimde, fantastik dönüşüm hikâyelerinde 
olduğu gibi kahramanı saran korku ve telaştan eser yoktu. 
Kafamda helezonik yankılar halinde “Ben kimim?”, “Tanrım 
neler oluyor?” türü cevapsız sorular dönüp durmuyordu. 
İçinde bulunduğum gizemi çözmeye çalışırken karanlık 
adamlara, yüzü kırışık korkunç yaşlı kadınlara, gizemli 
mekânlara denk gelecek gibi de durmuyordum. Etraf benim 
gibi esnaf tipli adamlarla doluydu. Onlarca beli anahtarlı 
adam vardı kaldırımlarda. Anahtar sesiyle meşhur bir 
yöreye gelmiş gibiydim.Yol boyunca beli anahtarlılara selam 
verdim. Sıkışan yemek artıklarını çıkarmak için dişlerimin 
arasından hava geçire geçire yürüdüm. Üstelik kontrolümün 
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dışında, “çek”, “ödeme”, “tahsilat”, “irsaliye”, “arabanın 
muayenesi”, “küçük oğlanın hali” gibi kelimeler eşliğinde, 
tam tanımlayamadığım bir takım düşüncelere dalıyor, içinde 
bulunduğum durumun garipliğini düşünmeye pek vakit 
bulamıyordum. Fakat bir karpuzcunun önünden geçerken, 
“Kabakları kaçtan veriyosun?” deyip gürültüyle gülünce 
biraz korktum. Mizah 
anlayışımın bu kadar mmm 
düşük yoğunluklu i 

seyretmesi, henüz PHAFEPİ BEACH CL 
çok az bir kısmına 
şahit olduğum yeni 
hayatımın kalanı 
konusunda beni 
kaygılandırdı. Korkuyla 
sol elime baktım. 
Yüzük parmağımda 
bir alyans olmadığını 
görünce rahatladım. 
Fakat hemen 
akabinde, benim 

gibi esnaf adamların 
hayatlarının belli 

bir döneminden 

sonra yüzük takmayı 
bıraktıkları geldi 
aklıma. Kaygılarım, 

bir kuruyemişçinin 
önüne geldiğimde 

bir anda yok oldu. 
Aniden içeri dalıp 
yarım kilo kuru incir 
ve dükkân sahibinin 
ısrarına “Hadi ver 
madem!” diye karşılık vererek bir parça cevizli sucuk 

aldım. Kuruyemişçiyle hiç zorlanmadan konuşunca, içinde 
bulunduğum fantastik öykünün çok basit ve sığ bir kurgusu 
olduğunu anladım. Olayları çözmek için, bir sembol ya 

da bir dövme görünce aklımda çakan bir flashback'le 
parçaları birleştirmem falan gerekmiyordu. İnsanlarla 
karşılaştıkça kontrolüm dışında kendiliğinden çözülüyordu 
her şey. Karpuzcuyu görünce latifeyi patlatabiliyordum, 
kuruyemişçiye girince yıllardır kuru incir alıyormuşum gibi 
davranabiliyordum. Bu kadar basit bir fantastik kurguya 
denk geldiğim için şükrettim (çok güzel şükredebiliyordum). 
Kuruyemişçiden çıkıp neşeyle yürümeye devam ettim. 
Sonunda bir dükkânın önünde durdum. Ayaklarım içeri 
girmek için hareketlenince, kafamı kaldırıp tabelayı yarım 
yamalak okuyacak zamanı zor buldum. Daha önce hiç 
görmediğim bu dükkândan içeri girince, tabelada yazanı 
içimden tekrar ettim: “Kuruçay Elektrik.” Tezgâhın arkasında 
duran adama baktım. Adam, yüzüme bakmadan, “Ufocular 
ödeme istedi,” deyince buraya bir şey almak için girmediğimi 
anladım. Ağzımdan kontrolüm dışında bir cevap çıktı: 


“Beklesinler bir gün daha.” Gidip masaya oturdum. Sonraki 
2 saat dükkâna hiç müşteri gelmedi. İçinde bulunduğum 
duruma kaygılanacağıma işlerin kesat gitmesine canım sıkıldı. 
Sonunda (0 sırada masada tırnaklarımı kesiyordum) “Hayırlı 
işler, Makel elektrik sayacı var mı?” diyen bir ses duyunca 
heyecanla kafamı kaldırıp sesin sahibine baktım. Müşteri 
sorusunun cevabını almak için bana bakıyordu. Ağzımdan 
kontrolüm dışında bir cevap daha çıktı:““Monofaz mı, trifaz 
mı?” Tam bu sırada, tüm dükkânda “Diriliş Ertuğrul”un 
jenerik müziği çalmaya başladı. Elim cebimdeki telefona gitti. 
Evdeyim. Korktuğum başıma geldi. Alyansım yok, 
ama bir karım var. Biraz kilolu ve yüzü adama benziyor. 
Ama nedense bundan pek rahatsız değilim. Hemen alıştım 
kendisine. İyi yemek yapıyor. Ahşap oymalı ve yüzü yeni 
değiştirildiği belli olan bir koltukta oturuyorum. Gördüğüm 
kadarıyla durumumuz fena değil. Televizyonda oynayan “Söz” 
isimli dizi beni çok heyecanlandırıyor, anladığım kadarıyla 
vatan sevgisiyle dopdoluyum ve ülkemizin başına gelen 
bütün felaketlerden dış güçleri sorumlu tutuyorum. Reklam 
arası verilince, “Yav bu kaçıncı?” diye sitem bildirdikten 
sonra, kafam kendiliğinden karıma dönüyor. Ondan karpuz 
istiyorum. Ne güzel! Karım karpuzu hemen getiriyor. 

Gece ll civarı biyolojik saatimin emriyle aniden 
ayağa kalkıyorum. Sanırım yatma vakti. Ayaklarım önce 
banyoya gidiyor. Güzelce 

imi tuvaletimi yapıyorum. 
emon köfte Lavabonun üstündeki 
aynada, şu ana kadar çok 
inceleyemediğim tipime 
uzun uzun bakıyorum. 
Belli ki memnunum bu 
surattan. Sadece bu 
surattan değil, bütün gün 
yaşadıklarıma bakılırsa 
genel olarak memnunum 
hayatımdan. Artık, “Aynada 
tanımadığım bir suratla 
karşılaştım” falan demek 
istemiyorum. Bana kalırsa 
bu fantastik tedirginliği 
bırakmanın tam sırası. Elini 
takıntılı bir biçimde yıkayan 
adamın ardından, ellerimi 
onun gibi yıkarken dalmış 
ve bu hayalleri kurmuşum, 
gibi ucuz bir geri dönüşe 
ihtiyacım yok. İşte biraz 
önce ellerimi güven veren 
bir aile babası gibi uzun 
uzun yıkadım. Tertemiz. 
Ve şimdi doğru yatak 
odasına gidiyorum. Yatağın 
üzerinde, gözlerimin önünde bir pijama takımı yoktan 
var oluyor. Bu, KOBİ dünyasının bana bir armağanı olmalı. 
İçim sevinçle doluyor. Önceki hayatımı tamamen geride 
bırakmak için bundan daha güzel bir an olamaz: Elveda 
önceki hayatım! WhatsApp kaygılarına, Facebook coşkularına, 
İnstagram hikâyelerinde araba yolculukları izlemeye, teypte 
çalana eşlik etmeye, bitmeyen komik kedilere, sadık köpeklere 
ve şapşik bebeklere, kahve ve kitap keyiflerine, o an dinlediği 
müziği screenshot halinde bütün takipçilerine duyurmaya, telifsiz 
bütün karikatürlere, güldüren capslere, bu sefer güldürmeyen 
capslara, yurtdışındaki barok binalara, yurtiçindeki çok keyifli 
mekânlara, kahvaltısına öğle yemeğine akşam yemeğine, 
kapağı hiç açılmayacak kitap kapaklarına, okunan kitaplarda 
altı çizilen her söze, allahın belası boomerang uygulamasına, 
tatillerin belgelendiği her ana, şezlongdaki güzel bacaklara, 
havadaki ayaklara, bir kol mesafesinden çekilen bütün suratlara 
elveda... Üstümde alt-üst takım pijamam, yanımda dev beyaz 
kollarıyla karım, kafamda en fazla “Ufocuların ödemesini 
bir gün daha nasıl ertelerim” planlarıyla birazdan uykuya 
dalacağım. İyi geceler. Allah hepimize rahatlık versin. 
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AKP'li Ayhan Oğan, 
“Yeni bir devlet kuruyoruz,” dedi. 


N 
HALAMLAR 
GELİYOR YARIN. 
VAN SONRA 
BAŞLARIM 
KURMAYA 


NEFİS OLACAK 

HER YERİNE 
KAYDIRAK 

YAPACAĞIM... 


